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Kerkdiensten        
zondag 3 maart  10:00 uur Ds. E. vd Berg-Strijker    
zondag 17 maart  10:00 uur Ds. H. Gols    
zondag 29 maart  19:30 uur ‘Jongeren’   goede vrijdag  
zondag 31 maart  10:00 uur Ds. P.A. Baars  eerste paasdag  
zondag 7 april  10:00 uur Ds. H. Takken    
zondag 21 april  10:00 uur p. L. Teubner    
zondag 5 mei      10:00 uur A. van Drie  
zondag 19 mei  10:00 uur Ds. P.A. Baars  eerste pinksterdag 
zondag 2 juni  10:00 uur p. L. Teubner 

College van Kerkrentmeesters  Rabobank NL55RABO 0143 1025 83 
College van de Diaconie   Rabobank NL78RABO 0373 7449 86 
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Mocht er oppas nodig zijn tijdens een dienst, dan wordt dit geregeld. 
 
Schoonmaakrooster 
Hieronder treft u zoals altijd het schoonmaakrooster aan.  
Al jaren maken dezelfde mensen onze kerk schoon in 
de week voor de kerkzondag. Het is ons met 3 paren 
telkens gelukt om een rooster rond te krijgen.  
Echter nu hebben Lisette en Hans aangegeven te 
willen stoppen met het vaste rooster zodat ze kunnen 
genieten van hun pensioen.  
Ik mocht ze nog indelen tot 1 april, daarna gaat het 
genieten beginnen.  
We hebben nu dus mensen te kort om een fijn rooster 
te kunnen maken. 
 
Wie wil ons helpen?  
Je bent 1 tot 1,5 uur bezig om de kerk schoon te maken. Belangrijk is dan het 
vegen (of stofzuigen) van de kerkzaal, het toilet, het keukentje en het dweilen van 
de ruimtes achter. Materialen zijn in de kerk aanwezig.  
We hebben een appgroepje waarin we aangeven of we willen ruilen of wanneer 
iets nodig is/vervangen moet worden.   
Denk er alsjeblieft over na en meld je aan bij Corinne Verbraak. 
 
zondag 3 maart  Werkgroep cultuur i.v.m. expositie  
zondag 17 maart  Matty en Henny v/d K 
zondag 29/31 maart Lisette en Hans 
zondag 7 april  Lens en Nico 
zondag 21 april   Matty en Henny v/d K 
zondag 5 mei  Werkgroep cultuur i.v.m. expositie  
zondag 19 mei  Lens en Nico 
zondag 2 juni  Matty en Henny v/d K 
 
 
De kerkenraad vergadert op 11 maart en 6 mei.  
We starten om half acht in de Uitkomst. 
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Wel & Wee 
Het pastoraat, dit is een belangrijke taak in onze gemeente.  
We vullen deze taak in, afhankelijk van de omstandigheden, door een telefoontje 
maar soms ook een bezoekje.  
Dit is omzien naar elkaar.  
Dit geld niet alleen voor ons als pastorale groep maar is een oproep aan eenieder 
van ons, zo kunnen we elkaar steunen en horen we wat er speelt.  
Het is duidelijk dat we in een ouder wordende gemeente zitten, hierbij in het kort 
nieuws van gemeenteleden. 
 
Bij Jan en Dini Bak is de gezondheid broos.  
Van Dini is dit al een langere tijd zo, maar gelukkig zien we haar nog vaak in ons 
midden. Voor Jan is het moeilijk om zijn beperkingen te accepteren hij was 
gewend om alle werkzaamheden thuis te doen en nu is dit maar beperkt mogelijk.  
Wat het extra moeilijk maakt is dat er nog steeds geen duidelijke diagnose over 
zijn ziekte is hierdoor is doelgerichte medicatie dan ook niet mogelijk. 
 
Kees Schotanus heeft rond de kerstdagen Covid gekregen en hij was erg ziek. 
Hiervoor heeft hij in het ziekenhuis gelegen. De klap van de Covid is stevig 
geweest hij heeft veel in moeten leveren en is erg verzwakt.  
Kees vindt maar moeizaam de kracht om uit bed te komen of verder iets te doen.  
Het is een moeilijke fase waar ze samen doorheen gaan. 
 
Er is ook goed nieuws we zijn blij dat Lens Derogee na een stevige revalidatie 
weer thuis is. In november werd Lens opgenomen nadat hij onwel werd met 
hevige pijn op de borst. Nadat hij in het ziekenhuis heeft gelegen volgde een 
revalidatie traject. Het was mooi om te zien dat hij, tijdens de revalidatie, in de 
kantine vaak op de piano speelde voor eenieder die daar toevallig aanwezig was. 
Het is altijd prachtig om naar zijn pianospel te luisteren. 
 
Bij Ad en Bets de Fijter loopt het verder wel, hoewel ook hier de leeftijd een rol 
begint te spelen, alles gaat trager en moeizamer.  
Om u een indruk te geven. Om zondag op tijd in de kerk te komen moeten ze al 
om 6 uur op om op tijd aangekleed en klaar te zijn voor de kerk.  
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Dit maakt het des te opmerkelijker dat Ad en Bets toch een van onze meest vaste 
kerkbezoekers zijn. 

 
Nu August Baars niet meer onze vaste voorganger is, zijn wij voor professionele 
pastorale zorg vaker aangewezen op predikanten vanuit onze buurgemeenten.  
Zo is bv Ruth Jellema uit Oss voor pastorale zorg beschikbaar, hoewel zij juist nu 
net een ski-ongeluk heeft gehad waardoor ze voorlopig niet mobiel is.  
Mocht er bij u een situatie voordoen waarbij wij iets kunnen betekenen, neem dan 
contact met ons op. 
 
Namens de groep pastorale zorg, Jan Meerdink 

 

Van de kerkrentmeesters 
Aktie Kerkbalans 2024! 
In januari hebben we de enveloppen met de Aktie Kerkbalans 2024 rond 
gebracht. Heeft u deze gemist, dan hoor ik dat graag. 
  
Wij vormen samen een kleine, maar warme en betrokken gemeenschap.  
De kerk is voor ons, naast een plaats van geloof, gebed en bezinning, ook een 
plaats van ontmoeting, het delen van elkaars wel en wee, en ons door God en 
elkaar gezien en gehoord weten.  
Gelukkig zijn onze jaarlijkse uitgaven niet al te hoog voor onze kleine 
gemeenschap.  
Het kerkgebouw is niet meer ons eigendom, daar zorgt de gemeente Oss goed 
voor.  
Maar onze tweewekelijkse diensten kosten wel het nodige aan voorgangers en 
organisten, en ook aan De Uitkomst, ons gemeentezaaltje, zijn onderhoudskosten 
verbonden.  
Maar het is te doen, als we allemaal, rekening houdend met de inflatie, een iets 
grotere financiële bijdrage leveren dan vorig jaar. 
Helaas komt het ook nog voor dat de kerkbalans vergeten wordt. We proberen het  
vriendelijk duidelijk te maken, maar het blijft lastig om de gemeenteleden erop aan 
te spreken. 
Wilt u zelf nakijken en de kerk geven wat u kunt missen?  
En voor de duidelijkheid, het collectegeld is niet hetzelfde als de Aktie Kerkbalans. 
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Namens de kerkenraad/kerkrentmeesters, 
Corinne Verbraak 
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Al moet ik gaan door een doodsdonker dal (Ps 23) 
‘De wereld staat in vuur en vlam’, hoor ik de laatste tijd mensen wel eens zeggen. 
En de berichten in de media lijken deze mening alleen maar te bevestigen.  
We kunnen door de informatie over de negatieve berichtgeving in de wereld 
overspoeld raken, zozeer zelfs dat somberheid en pessimisme bezit gaan nemen 
van ons gemoed en ons innerlijk leven. 
 
De ontwikkelingen in de wereld zijn van alle tijden. Maar door de overvloed aan 
berichten in onze tijd via de media, en de belichting van vooral de negatieve 
ontwikkelingen, kan het leven ons gaan benauwen en onze levensperspectieven 
verduisteren. 
 
Dat gevoel van benauwing hoort, als we de psalmen geloven, echter bij het leven, 
en heeft op mysterieuze wijze ook iets te maken met God.  
Of in ieder geval: God is daarbij, Hij is daarín bij ons.  
Een mooi voorbeeld is Psalm 23. Deze psalm begint (in een letterlijke 
vertaling) heel geruststellend: 
 
Jahwe weidt mij, niet minder ik. 
In ontkiemende oorden weidt Hij mij, 
aan bedarende wateren vlijt Hij mij, 
mijn ziel doet Hij terugkeren. 
Hij gidst mij in ronden van bewaring 
omwille van zijn Naam. 
 
Als een goede Herder is God met ons, zorgt voor ons natje en droogje, en 
bewaart ons in onze gangen door het leven. Opvallend is, dat de psalm hier ook 
spreekt van ‘bewaring’. Waarvoor of waartegen moeten we bewaard worden? 
Groene weiden en rustige wateren beloven immers alleen paradijsachtige 
omstandigheden, waarnaar Jahwe ons leidt. Strofe 2 maakt onmiddellijk duidelijk 
dat onze levensomstandigheden ook donkere kanten kent: 
 
Al ga ik door een dal van somberte 
niet vrees ik kwaad. 
Ja, Jij bent bij mij, 
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jouw staf en jouw stut, 
zij troosten mij. 
 
De goede Herder uit de vorige strofe laat niet af, en is bij ons, ook waar ons leven 
benauwd wordt, en het kwaad ons dicht nadert. De psalmist deelt ons zijn 
ervaring (geen theologie!) mee van de nabijheid van Jahwe, juist als benauwende 
somberheid hem overvalt. ‘Ja! … Jij bent bij mij, mij bewarend en troostend nabij! 
Jahwe is er, blijft zijn Naam trouw: ‘Ik ben dat Ik ben, Ik ben met jou.’ altijd al! Ik 
zorg voor jullie levensbehoeften: 
 
Jij bereidt voor mijn gelaat een tafel 
tegenover mijn benauwers. 
Jij zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker is lafenis. 
 
De goede Herder blijkt een voortreffelijke Gastheer te zijn.  
Hij zorgt dat er voldoende is om te kunnen leven. En Hij zalft ieder van ons tot zijn 
Gezalfde, d.w.z. tot mensen die spreken en doen zoals Hij. Gezalfden van Jahwe 
zijn wij als wij elkaar het leven mogelijk maken, door bewarend met elkaar en met 
de schepping om te gaan. Dan is er genoeg voor iedereen en raakt de aarde niet 
uitgeput. Het slot van de psalm is een soort vaststelling van de dichter: 
 
Enkel goed en gunst vervolgen mij 
alle dagen van mijn leven. 
En ik keer in het huis van Jahwe 
tot in lengte van dagen. 
 
De moraal van het verhaal is verrassend: wij worden vervolgd door de goedheid 
en de gunst van Jahwe. Maar ‘vervolging’ in de Schrift betekent altijd iets 
negatiefs: het jagen van de ene mens op de ander, of het jagen van een dier op 
zijn prooi. Onder de goedheid en de gunst van God valt ook het ‘gaan door een 
dal van somberte.’ Daar verwijzen goedheid en gunst niet naar het kwaad, maar 
naar de bewarende aanwezigheid van Jahwe hoe-dan-ook. 
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Dat wij met de psalmist mogen ervaren: ‘Ik ben bij jullie’, niet alleen als ons leven 
fijn en ruim voelt en we genieten van groene weiden en frisse wateren, maar ook 
als we -onvermijdelijk - de duistere en sombere kanten van ons leven moeten 
ervaren. Want steeds weer zal die afwisseling er zijn, alle dagen van ons leven. 
Dat wij ons dan hoe dan ook thuis weten in het huis van Jahwe, tot in lengte van 
dagen. 
 
Leon Teubner 
 
 
Van de jongeren 
Onze jongeren of jongvolwassenen zijn weer begonnen met een begin aan de 
Goede Vrijdagviering. 
Samen willen ze weer een mooie viering neerzetten en het is fijn dat ze dit willen 
doen. 
We zijn zeer benieuwd en hopen jullie allen vrijdagavond 29 maart om 19.30 te 
ontmoeten. 

 

Van de vrouwenvereniging 
Onze kerstviering vond plaats op woensdag 20 december. We hebben een fijne 
avond gehad met afwisselend een gebed, gedicht, lied en mooie verhalen uit de 
Achterhoek, voorgedragen door Gerda. Heerlijk om dat dialect zo te horen. 
Natuurlijk had het bestuur voor een feestelijke ambiance gezorgd en lekkers op 
tafel. Aan het eind mochten we allen een leuke attentie meenemen. 
 
Op 17 januari hebben we elkaar eerst een goed nieuwjaar gewenst met natuurlijk 
het proosten van champagne en oliebollen. Daarna het jaarprogramma 
doorgenomen en nog even kletsen over hoe we allen oud en nieuw hebben 
gevierd. Marry had een leuk woordspelletje meegenomen waar we veel plezier 
mee hebben gehad. Waar halen sommigen toch die leuke simpele spelletjes 
vandaan!! 
 
Woensdagavond 21 februari kwam Jan Meerdink vertellen over zijn eerste reis 
naar Rusland. Dit was voordat de oorlog tegen Oekraïne uitbrak.  
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Het bestuur had de kerk omgetoverd tot een gezellige luisterruimte, teven 
kijkruimte, want er hingen mooie schilderen van Werkgroep Cultuur.  
Jan heeft op een smakelijke wijze zijn verhaal verteld met de nodige gebaren, 
zoals we Jan kennen. Ondanks het weer waren we toch met 14 personen, 
hopelijk volgende meer. 
 
De volgende bijeenkomst zal zijn op 20 maart. Op deze avond laten wij onze 
creativiteit weer los en gaan we ons voorbereiden op Pasen. Geen paasstukje, 
maar iets heel anders, ben benieuwd. 
 
Op 17 april hebben we een spellenavond. Het blijkt dat we het toch wel heel leuk 
vinden om gewoon samen spelletjes te doen. Wat het gaat worden ??? Misschien 
sjoelen of een bordspel, woordspelletjes… we zullen zien, het zal zeker weer 
gezellig worden, dat is wel besteed aan de dames. 
 
Binnengekomen bij de redactie 
Een boom planten 
Veertigdagentijd 
Kloosterweekend 
Bijeenkomsten over Israel 
 
 
Een Boom planten op het kerkhof.  
Lang geleden heeft Luther eens gezegd; als ik 
weet dat ik morgen doodga dan plant ik 
vandaag een boom.  
Deze woorden zijn als inspiratie om een boom 
te planten en in de geest van Luther waar past 
een boom beter dan bij ons op kerkhof.  
Heel lang heeft er op ons kerkhof aan het 
Pollekespad een mooie statige rode beuk 
gestaan, het was een gezichtsbepalend 
onderdeel van ons kerkhof.  
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Helaas kwam er een ziekte in deze boom waardoor deze omgezaagd moest 
worden.  
 
Met de kapvergunning kwam er ook een verplichting tot herplanting van een 
boom. Met plezier schenk ik dan ook een mooie rode beuk.  
De boom wordt geplant op zaterdag 16 maart.  
 
Op zondag 17 maart is er na de dienst, gelegenheid voor iedereen die dat wil om 
extra grond bij de stam te doen en hiermee symbolisch mede de boom te planten. 
We hopen dat deze boom dezelfde uitstraling mag hebben als de oude boom had. 
Als deze boom (misschien wel veel later), gezien wordt dan weet ik dat de 
generaties na ons zullen zeggen; het is een levende gemeenschap met hoop op 
de toekomst die deze mooie boom geplant heeft. 
 
Jan Meerdink 
 
 
 
 
Veertigdagentijd 
Karmelkring Oss organiseert in de veertigdagentijd een bezinningsbijeenkomst 
rond een van de mooiste en bekendste psalmen uit de Schrift, nl. psalm 23.  
De beelden van een Herder die ons weidt, en van een Gastheer die ons liefdevol 
ontvangt en een maaltijd voor ons bereidt, wekken een verlangen om met Hem op 
weg te gaan en te blijven,  hoe die weg met Hem ook zal gaan, alle dagen van 
ons leven. We lezen en overwegen in de vastentijd deze hoopvolle psalm, met het 
oog op onze eigen gang door het leven. 

plaats: De ontmoetingszaal van De Valkenburcht, Kasteelseplaats 4.  
Datum: 16 maart om 10.00 uur. 
Kosten: geen (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld). 
Info: Leon Teubner (ldmteubner@gmail.com) 
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Aankondiging Kloosterweekend 31 mei – 2 juni 2024 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

In het eerste weekend van juni organiseren de Sage-gemeenten een 
kloosterweekend voor alle leden van de aangesloten kerken.  
Het weekend vindt plaats in de Abdij van Berne in Heeswijk Dinther, vanaf 
vrijdagmiddag tot zondagmiddag. 
 
Het programma van het weekend omvat onder andere kennismaking met elkaar, 
een rondleiding door de Abdij, een wandeling in de omgeving, muziek, etc.  
Uiteraard staat het iedereen vrij om al dan niet mee te doen met de activiteiten en 
om al dan niet de verschillende diensten in de Abdij bij te wonen. 
 
De kosten voor het weekend bedragen € 150,00 per persoon. Voor personen die 
op zaterdag aansluiten of vertrekken bedragen de kosten € 92,00 per persoon.  
De prijs is inclusief maaltijden, koffie en thee, toeristenbelasting, linnenpakket en 
gebruik van de WIFI. 
 
Voor aanmelding of vragen kunt u een mail sturen naar: kees.kalkman@home.nl.  
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Lezingen over politieke situatie van Israel  
Vanuit Sage komen er twee avonden met informatie rondom de problematiek van 
het Midden-Oosten. In 1948 is er de staat Israël uitgeroepen, sindsdien is het 
nooit rustig geweest in het Midden-Oosten, maar de problemen zijn er al sinds de 
3e eeuw voor Christus. 
 
Ds. Derk Blom van Gennep heeft in Israël gewoond en gewerkt en heeft ook een 
duidelijk beeld over de problemen in het Midden-Oosten. 

In twee avonden zal ds. Derk Blom de problemen uit deze regio in beeld brengen.  
 
Wilt u hierbij aanwezig zijn geeft u zich dan op bij uw kerkenraad, zodat de scriba 
van uw kerkenraad dit door kan geven aan de Paaskerk in Oss, zodat men in Oss 
weet hoeveel mensen er komen. 
 
 
Zoeken naar de oorzaken van de politieke situatie van Israël en zijn 
buurlanden  
Op 7 oktober 2023 pleegde de terroristische organisatie Hamas een aanslag op 
nederzettingen in het zuiden van Israël.  
De militaire reactie van Israël was te verwachten, maar verraste vriend en vijand 
in de mate waarin Israël reageerde.  
Onschuldige burgers aan beide zijden zijn, zoals meestal in gewelddadige 
conflicten, het slachtoffer.  
Op dit moment is een einde van het conflict nog niet in zicht. 
De start van het Israëlisch-Palestijns/Arabisch ligt in de oprichting van de staat 
Israël in 1948. 
 
Ds. Derk Blom, predikant in Gennep, woonde van 1987 - 1991 in de christelijke 
nederzetting Nes Ammim, waar hij ook de eerste Golfoorlog (1990-1991) 
meemaakte.  
 
Hij zal op twee bijeenkomsten achtergronden belichten van de diepere wortels 
van het conflict. Op de eerste bijeenkomst zal hij uitgebreid stilstaan bij het 
ontstaan van Jodenhaat dat teruggaat tot de 3e eeuw voor Christus en o.a. 
uitmondde in de Holocaust, maar die ook vandaag nog doorwerkt.  
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Op de tweede bijeenkomst zal hij stilstaan bij de ontwikkelingen in het Midden-
Oosten vanaf het uitroepen van de staat Israël in 1948 tot aan vandaag.  
 
De oprichting van de staat Israël 
leidde tot de ballingschap van 750.000 Palestijnen.  

Sinds die tijd verlieten 850.000 Joden de Arabische landen.  
De vraag is of er na de gewelddadige aanslag van Hamas op 7 oktober jl. en de 
heftige reactie van Israël op korte termijn vrede mogelijk is. 

De bijeenkomsten vinden plaats in de Paaskerk, Weth. Van Eschstraat 165 te Oss 
op 9 en 30 april van 19:30u - 21:30u. 
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ONDER DEN KASTANJEBOOM voorjaar 2024 
WIJSHEID 

Onze tijd is druk en snel. Een massa 
kennis en informatie komt er op je af. 
Kennis is een zaak van onderzoek en 
wetenschap, feiten. Zij vraagt: wat is 
dit hier, hoe zit het in elkaar, hoe 
werkt het, wat is het nut ervan?  
Maar met dat soort weten alleen kan 
een mens niet leven. 
 
In alle tijden proberen wij mensen te 
verstáán wat die feiten, 
gebeurtenissen en belevingen 
betekenen.  
 
Hoe kun je het leven een beetje op een rijtje krijgen, zodat het ook wat houvast 
geeft? Dat is de eeuwige zoektocht van de wijsheid: wat is belangrijk voor mij, 
voor ons, wat moet ik doen of laten, wat kan ik weten, hoe hangen die tienduizend 
dingen samen? 
Dit voorjaar begeven we ons Onder den Kastanjeboom te midden van de 
wijsheidszoekers.  
De eerste bijeenkomst draait rond goed en kwaad: hoe kan het kwaad bestaan, 
dat het ook goede mensen treft?  
 
Wij kijken naar een film met een aansprekend programma van de acteur Henk 
van Ulsen rond het boek Job. 
 
De tweede keer zien we samen een prachtige lichtvoetige en ook muzikale film-
weergave van het boekje ‘De Kleine Prins’ van Antoine de Saint-Exupéry. Die 
raakt aan het geheim van wat het is een mens te zijn, precies deze mens, jij. 
 
De derde keer laten we ons inspireren door Japan en een oosterse kijk op het 
leven.  

Onder den Kastanjeboom 
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Daar maken we kennis met de even bescheiden als diepe tekstjes van de haikoe: 
drieregelige gedichtjes die je op het spoor willen zetten van het - net niet aan te 
raken - geheim van de natuur, van leven en dood.  

Vleugjes van inzicht en ontroering met een paar woorden. 
 
Data: 6 maart, 3 april en 24 april 2024 
Plaats: de Valkenburcht 
Tijd: woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, 
                                              inloop vanaf 13.45 uur met koffie/thee. 
Deelname gratis (vrije gave is welkom i.v.m. de onkosten) . 
 
Opgave vóór 4 maart bij Leon Teubner (in huis nr. 40) 
of via de mail: Doortje van der Mee: dvdmee@hetnet.nl of  06-28545146. 
 
 
 
 
Contactgegevens kerkenraad 
Jan Meerdink; ouderling-kerkrentmeester, 06 46272559 
Leon Teubner; ouderling-scriba, 06 18332929 
Eelco van Vliet; ouderling/kerkrentmeester 
Henk Visscher; ouderling  
Jan Bekker; diaken, 0486 416544 
Corinne Verbraak; diaken, 06 13061931 
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Agenda van deze periode voor de kerk of De Uitkomst  
5 maart   bijbelgroep   Uitkomst 14.00-15.30u 
8 maart   mystieke tekstlezing  Uitkomst 10.30-12.00u 
11 maart   kerkenraad   Uitkomst 19.30-22.00u 
12 maart   bijbelgroep   Uitkomst 14.00-15.30u 
16 maart   boomplantdag   ’t Polleke 12.00 
17 maart    een extra schepje…. ’t Polleke 12.00 
19 maart   bijbelgroep   Uitkomst   14.00-15.30u 
20 maart   vrouwenvereniging Uitkomst 19.30-21.30u 
26 maart   bijbelgroep   Uitkomst 14.00-15.30u 
2 april   bijbelgroep   Uitkomst 14.00-15.30u  
5 april   mystieke tekstlezing Uitkomst 10.30-12.00u 
9 april   bijbelgroep   Uitkomst 14.00-15.30u 
12-13-14 april  expositie   kerkzaal 11.00-17.00u 
16 april   bijbelgroep   Uitkomst 14.00-15.30u 
17 april   vrouwenvereniging Uitkomst 19.30-21.30u 
23 april   bijbelgroep   Uitkomst 14.00-15.30u 
25-04 t/m 4 mei  expositie   kerkzaal 11.00-17.00u 
30 april   bijbelgroep   Uitkomst 14.00-15.30u 
3 mei    mystieke tekstlezing Uitkomst 10.30-12.00u 
6 mei    kerkenraad   Uitkomst 19.30-21.30u 
7 mei    bijbelgroep   Uitkomst 14.00-15.30u 
12 mei   concert   kerkzaal 15.30 
14 mei   bijbelgroep   Uitkomst 14.00-15.30u 
15 mei   vrouwenvereniging uit eten 19.30 
21 mei   bijbelgroep   Uitkomst 14.00-15.30u 
28 mei   bijbelgroep   Uitkomst 14.00-15.30u   
 
 


